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De vrouw van Berny Fansema (40) overleed
op 11 januari 2010 aan de gevolgen van de
Mexicaanse griep. Een dag later werd Haiti
getroffen door een aardbez'mo waardoor
hun adoptiezoon Clay (/) veel eerder dan
gepland naar Nederland kwam. “Ik was 2o
bang dat hij niet mocht blijoen.”

nterview: Lauravan der Meer. Cfotografie: Bernice van Wissen.



“Vanaf de dag dat ik vader werd, heb ik al
mijn verwachtingen overboord gegooid.

Tk had geen vastomlijnd beeld van hoe het
zou moeten zijn, maar het doet zeer dat
Amelia er niet bij is. Al had ze maar één
keer moederdag kunnen meemaken.

Tien jaar geleden hebben we ons aange-
meld voor adoptie. Amelia had een vorm
van reuma waarbij het afweersysteem zich
tegen het eigen lichaam keert. Met behulp
van medicijnen bleef deze ziekte redelijk
onder controle, maar het was wel de reden
waarom ze zelf geen kinderen wilde krij-
gen. In 2009 hoorden we van het adoptie-
bureau dat Clay onze zoon zou worden.
Van de rechterlijke macht in Haiti moesten
we voorafgaand aan de adoptie tussentijds
langskomen om onze handtekeningen

te zetten. Een ongebruikelijke procedure
die achteraf goud waard bleek te zijn. Het
werd de eerste en enige keer dat Amelia,
Clay en ik bij elkaar waren. Alle kinderen
uit het kindertehuis mochten een week
lang bij hun adoptieouders in het hotel
blijven. Blij en zenuwachtig stonden we te
wachten toen de kinderen uit het taxibusje
kwamen rennen. Clay zag ik niet, ik hoorde
alleen gehuil uit het busje komen. Dat zal
hem zijn, dacht ik. Clay was bang en eigen-
lijk nét te jong om te begrijpen wat er nu
eigenlijk aan de hand was. Amelia stelde
hem onmiddellijk gerust. Met ons drieén
hadden we een fantastische week.”

NIET MEER BIJ KENNIS

“Bijna een maand later werd Amelia ziek,
ze had de Mexicaanse griep en met koorts
en ademhalingsproblemen belandde ze

in het ziekenhuis. Nadat ze uit het zieken-
huis werd ontslagen om thuis verder aan
te sterken, bleek ze alleen maar benauwder
te worden. Met spoed ging ze naar het
ziekenhuis om aan de beademing te gaan.
‘Welterusten’, zei ik nog. Op dat moment
knipoogde ze terug. Ik ging ervan uit dat
het goed zou komen. Omdat Amelia steeds
meer zuurstof nodig had, werd er operatief
een drain geplaatst om haar longcapaci-
teit te vergroten. Toen de chirurg voor de
derde keer wilde opereren, zei hij dat het
zijn laatste hoop was. Ik vroeg of ik bij haar
kon blijven tijdens de operatie. Dat mocht.
Op het moment dat de chirurg de operatie
aan het afronden was, zag ik het al aan zijn
gezicht. Amelia en ik hebben geen afscheid

meer van elkaar kunnen nemen. Ze is geen
moment meer bij kennis geweest.

Vroeg in de ochtend na haar overlijden
kwam het nieuws van de aardbeving.

Door de beelden op CNN drong de ernst
van de situatie meteen tot me door. Al
snel hoorde ik van het adoptiebureau

dat het kindertehuis er nog stond. Een
dag na de uitvaart van Amelia belde het
adoptiebureau weer met een korte mede-
deling: ‘Clay komt volgende week naar
Nederland’. Ik had even tijd nodig om dat
idee te laten bezinken. Dat Clay bij mij zou
komen, was duidelijk. Hij voelde voor mij
als mijn zoon. Tijd om te rouwen was er op

"DIE WEEK WAS DE
EERSIE EN ENIGE KEES
DAT AMELIA, CLAY EN
IK BlJ ELKAAR WAREN"

dat moment gewoonweg niet. Ik had drie
dagen de tijd om kleding en speelgoed te
kopen en de kinderkamer te schilderen,
voordat ik naar het vliegveld reed om Clay
op te halen. Hij herkende me nog, alwas
hij erg verlegen. Nadat hij was uitgehuild,
hebben we samen een uurtje gespeeld met
het speelgoed dat ik bij me had. Daarna
reden we terug naar huis. Ik ben op een
stretcher naast zijn bed gaan slapen zodat
hij niet meteen alleen zou zijn. Toen ik de
volgende dag wakker werd, lag hij naast
me. Sindsdien kruipt Clay elke ochtend bij
me in bed, ook nu ik allang weer in mijn
eigen kamer slaap. Dan staat hij al om zes
uur voor mijn neus, met een smile van oor
tot oor.”

ZINGEND WAKKER

“Omdat Amelia er niet meer is, heeft de
Raad voor de Kinderbescherming een
voogd voor Clay aangewezen. Want rou-
wen en een kind opvoeden, dat gaat vol-
gens de Kinderbescherming niet samen.
In het begin heb ik even in angst gezeten
dat Clay weer meegenomen zou worden.
Dat was toen ze lieten doorschemeren dat
de rechterlijke macht ingelicht zou worden
over het overlijden van Amelia. In Haiti
komen alleenstaanden niet in aanmerking
voor adoptie. Het feit dat ik misschien tot
Clay’s achttiende als vader geen volledige

MIJN LEVEN

zeggenschap heb, frustreert me. Ik kan me
de zorgen van de Kinderbescherming goed
voorstellen. Het is niet niks om je vrouw
te verliezen en een alleenstaande ouder

te worden. Ik had alleen zo graag gewild
dat ze met me samenwerkten in plaats
van me tegen te werken. Het vaderschap is
namelijk iets waar ik tien jaar lang bewust
naartoe heb geleefd.

Natuurlijk loop ik tegen veel dingen aan
waarvan ik me afvraag hoe ik het aan moet
pakken. Ik krijg veel hulp van familie en
vrienden, maar feitelijk sta ik er alleen
voor. Met Clay gaat alles goed. Gelukkig
heeft hij geen last van nare herinneringen
aan de aardbeving. Bijna elke ochtend
wordt hij zingend wakker en ’s avonds valt
hij op de bank tegen me aan in slaap. Clay
herinnert zich Amelia nog. Hij heeft een
keer gevraagd waar mama is, om vervol-
gens meteen te concluderen dat ze op haar
werk is. Zodra hij eraan toe is om te horen
wat de echte reden is, leg ik hem dat uit.
De avonden heb ik voor mezelf, dat is de
tijd die ik gebruik om te rouwen. Mijn
herinneringen aan Amelia heb ik opge-
schreven en als boek uitgegeven. Door

het schrijven en de mooie herinneringen
voelde ik me minder verdrietig. Ik heb met
Amelia 21 geweldige jaren gehad. In het
boek beschrijf ik die, en de nare afloop,
maar ook de nieuwe start. Clay is vrolijk,
muzikaal en ondernemend, het voelt alsof
hij een biologische zoon van ons beiden is.
Dat ik van het vaderschap kan genieten en
dat Amelia haar zoon moet missen, blijft
zeer doen. Drie seconden, zo heet mijn ge-
schreven monument. Ik had z6 graag nog
drie seconden gehad om Amelia nog even
vast te kunnen houden.” 0

Berny’s boek is te bestellen op www.drieseconden.nl.

Als gevolg van de verwoestende aardbeving
kwamen ruim 200.000 Haitianen om en raak-
ten 1,5 miljoen mensen dakloos. Vanwege de
kriticke situatie besloot de toenmalige minister
van Justitie Hirsch Ballin om alle kinderen die
al in de adoptieprocedure zaten vervroegd
naar Nederland te laten komen. Tien dagen
later werden 109 kinderen door hun adoptie-
ouders op Schiphol verwelkomd.
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