BOERIN
ZOEKT...

Wat de boer zoekt, dat weten we inmiddels wel. Maar wat
zoekt de boerin eigenlik? (En ja, reageren mag — graag zelfs!)
ntervidvs: Lawra van der Ner. Cfatggrafie: Dirk-Yanvan Dk




Wie: Carmen Berkers (35), getrouwd
met Jan en moeder van Kevin (12), Jordi
(10) en Ruben (9)

Soort boerderij: aspergeteslt en een
varkenshouden

Zoekt: een starterscoach, die haar helpt
van haar streekproductenwinkeltje een
succes te maken

“Steeds vaker kwamen er mensen op ons
erf langs met de vraag of we ze asperges
wilden verkopen. Zo ontstond bij mij het
idee om een streekproductenwinkeltje
aan huis te beginnen, dat we vorig jaar
hebben geopend. Het vlees komt uit
onze stal, de asperges van ons land en
de kaas komt uit de regio. Wat is er nou
lekkerder dan een vers product waarvan
je weet waar het vandaan komt? Ik geniet
geweldig als klanten terugkomen om

te vertellen hoe heerlijk ze het vonden.
Daar haal ik mijn energie uit, want het
zijn wel lange dagen die we maken. Jan
in de stal en ik in de winkel. Maar het

“MIJN WINKELTJE MOET
MEER WORDEN DAN ALLEEN
EEN LEUKE HOBBY”

reilen en zeilen van een winkel is nieuw
voor me. Een starterscoach zou me goed
kunnen helpen om vooruit te komen. Nu
heb ik het gevoel alsof ik telkens zelf het
wiel moet uitvinden. Hoe stel je de prijs
van een nieuw product vast? Loont het
om wekelijks een streekpakket samen

te stellen dat ik bij mijn klanten bezorg?
Wat moet ik doen om mijn zelfgemaakte
aspergecremesoep in de wijde omtrek
bekendheid te geven? Het zou heel fijn
zijn als iemand me in deze beginfase van
advies kan voorzien. Ik zou daardoor

het lef willen krijgen om commerciéle
stappen te ondernemen, zodat ik mijn
producten creatief aan de man kan bren-
gen. Want het is natuurlijk de bedoeling
dat ik er in de toekomst een boterham
aan overhoud. Mijn winkeltje moet méér
worden dan alleen een leuke hobby.”
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Wie: Anna Grietje Harms (50)

Soort boerderij: werkt op zowel land-
bouw- als veeteeltbedrijven

Zoekt: een vrouw met affiniteit voor de
agrarische sector

“Een lesbische boerin heeft minder last
van taboes dan een homoseksuele boer.
In mijn omgeving is er nooit moeilijk
over gedaan toen ik op mijn dertigste een
relatie kreeg met een vrouw. Met name
mannen vonden het juist wel interes-
sant. Wel is het lastiger om een partner

te vinden. In Amsterdam ga je naar de
gaybar, in Drenthe heb je die niet. De
vrouwen met wie ik tot nu toe een rela-
tie heb gehad, deelden niet mijn passie
voor het boerenleven. Ik ben een boeren-
dochter en mijn hart ligt op de boerderij.
Geef me een klusje en ik vind het leuk:
melken, aardappels rooien, hooien of het
dorsen van graan. Sinds drie jaar ben ik
weer vrijgezel en de laatste tijd begint het
verlangen naar een nieuwe relatie toe te

nemen. lk zoek niet per se een vrouw die
zich vol overgave stort op het boerenle-
ven, maar wel iemand die zich er net zo
in thuis voelt als ik. Ik heb het idee dat
er op het platteland best wat vrouwen

in de kast zitten. Eén op de tien mensen
valt op hetzelfde geslacht. Waarom zien
we dan geen homoseksuele boer of lesbi-
sche boerin in het programma Boer zoekt
vrouw? Velen zullen waarschijnlijk bang
zijn om erop afgerekend te worden. Dat
maakt de kans om spontaan een lesbi-
sche agrariér tegen te komen niet zo heel
erg groot. En als ik haar tegenkom, dan
moet er natuurlijk wel een klik zijn. Zelf
val ik overigens niet op een bepaald type
vrouw, als ze maar schitterende ogen
heeft.”
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Wie: Mirjam Huis in 't Veld (51),
getrouwd met Henry en moeder van
Matthijs (25), Liselotte (22), Sander (19)
en Bram (8)

Soort boerderij: een paardenfok-

en opfokbedrijff en daarnaast een stal met
tweehonderd mestkalveren

Zoekt: een knecht, die vijf ochtenden
per week een helpende hand kan bieden
in de paardenstal f ¥
“Vorig jaar heb ik op het punt gestaan

om te stoppen met mijn parttime baan.

Op dit moment breiden we ons bedrijf

uit met een paardenpension en dat geeft
ons genoeg te doen. Nog steeds werk ik
drie dagen in de week als receptioniste,

een baan waarin ik het erg naar mijn

zin heb. Wel houdt het in dat het werk
gewoon doorgaat zodra ik thuiskom.

Ik voer de dieren, haal de paarden uit de
wei, veeg de stal en voor ik ga slapen,
schuif ik het voer in het voederpad van

de kalfjes aan. Toen ik elf jaar geleden

“IK PROBEER ERVOOR TE
WAKEN DAT IK ALLEEN NOG
MAAR AAN HET WERK BEN”

met mijn man trouwde, heb ik er best
aan moeten wennen dat het werk op

de boerderij nooit klaar is. Het gebeurt
zelden dat we om acht uur’s avonds

met z'n tweeén op de bank zitten. Ik
probeer ervoor te waken dat ik alleen nog
maar aan het werk ben, maar stilzitten
lukt me niet. Vanwege de extra paarden-
stallen zijn we nu serieus op zoek naar
een stalhulp voor vier a vijf ochtenden in
de week. Voor mij zou dat betekenen

dat er meer tijd overblijft voor de leuke
klusjes op de boerderij. Die schieten er nu
als eerste bij in. Ik zou vaker de tijd willen
nemen om de paarden te borstelen en
om iedere dag een ritje te maken. Meer
vrije tijd om samen met mijn man door
te brengen zou leuk zijn, maar ik ben
bang dat dat er, zelfs met een extra hulp,
niet in zit."
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Wie: Aleida Tuinier (42), getrouwd
met Jouke en moeder van Gesina (18), ‘
Marije (16), Gerda (15) en Jildou (12)

Soort boerderij: melkveenouder)

‘ ‘ Zoekt: een schoonmaakster die haar
| huis op orde houdt wanneer zij 's zomers
‘ 8 in haar eentje de boerderij runt
= ; . : ;
it “Omdat mijn man 's zomers in loondienst ‘

werkt bij een landbouwbedrijf run ik in
die periode onze boerderij met zeventig
koeien. Om me heen hoor ik mensen wel
zeggen dat ze bewondering hebben voor
wat ik allemaal doe. Zo vaak komt het niet
voor, een vrouw die in haar eentje op de
3 boerderij werkt. Kalfjes voeren, hoeven

& kappen, zaagsel strooien, de dieren van
het land halen en de stal schoonmaken. Ik
vind het niet bijzonder zwaar, ik doe het
gewoon. Het scheelt dat ik dankzij onze
melkrobot niet voor dag en dauw op hoef
en dat ik 's ochtends gewoon met mijn ge-
zin kan ontbijten terwijl ik tussendoor het
huis opruim. Alleen stapelen alle andere

“DE HUISHOUDELIJKE KLUSSEN
STAPELEN ZICH OP”

huishoudelijke klusjes zich snel op, zodat
ik soms het gevoel krijg dat ik er niet meer
doorheen kom. Wanneer kom je eraan

toe om de koelkast schoon te maken, de
badkamer een goede beurt te geven of een
zeem over de ramen te halen? Met koeien
is er namelijk altijd wel wat: de ene is ziek,
de andere is aan het bevallen of het is tijd
om ze door het voetenbad te laten lopen. |
Het heeft me in ieder geval geleerd omme  §
er niet aan te ergeren als mijn ramen in

een mum van tijd onder de vliegenpoep
zitten. Even diep ademhalen, klagen en

weer verder gaan. Op een boerderij loopt

het werk altijd achter je aan. Wat dat

betreft zou een schoonmaakster een uit-
komst zijn. De tijd die daardoor overblijft,

is dan helemaal voor mezelf. Maar hetis |
heel moeilijk iemand te vinden die alleen
in de zomer wil komen werken.”
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PERSOONLIJK

Wie: Marjolein de Kreij (27)

Soort boerderij: melkveehouderij
Zoekt: een man met passie voor het
(boeren)leven

“Doordeweeks werk ik fulltime bij een
land- en tuinbouworganisatie voor agra-
rische ondernemers, s avonds en in het
weekend werk ik op de boerderij van mijn
ouders. Doordat ik het zo druk heb, ga

ik behoorlijk selectief met mijn tijd om.
‘Hoe kan het nou dat je nog niemand
hebt gevonden?’, hoor ik vaak. Dat komt
doordat ik niet op zoek ben naar iemand
met wie ik alleen een leuke avond in de
kroeg kan hebben, ik zoek een man om
samen een leven mee op te bouwen. De
lat ligt dus hoog. Samen met mijn ouders
zit ik in de maatschap van de boerderij die
ik waarschijnlijk in de toekomst van hen
overneem. Er zijn genoeg boerenzonen
die me op Valentijnsdag bloemen geven
en die laten merken dat ze geinteresseerd
zijn. Toch bekruipt me dan de vraag: vind

je mij nou zo leuk of vind je mijn bedrijf
gewoon mooi? Mijn toekomstige partner
hoeft geen boer te zijn, ik ben helemaal
niet op zoek naar een werknemer. Wel
moet het iemand zijn die weet wat het
leven op een boerenbedrijf inhoudt. Het
boerenleven lijkt heel romantisch, maar
wie met mij uit eten wil, ziet me ’s avonds
niet voor acht uur verschijnen. Eerst
moeten de koeien gemolken worden. Het
werk gaat nou eenmaal door, tachtig uur
per week. Ik zoek dus een man die stevig
in zijn schoenen staat en die net als ik een
passie heeft voor de dingen die hij doet.
Een nuchtere man met een mooie uitstra-
ling, dat is waar ik voor val.”

Reageren? Graag! Mail uw reactie naar
redactie@libelle.nl onder vermelding van
‘Boerin zoekt..."
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