Familieportretten

Je groeit samen op en blijft een leven lang
met elkaar verbonden. Deze verhalen
laten zien hoe sterk de band tussen broers
en zussen kan Zijn. Interviers: Lauravan der - NMeer
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Haar eigen gezin was al compleet, terwijl
het voor haar tweelingbroer niet mogelijk
was om vader te worden. Veel gesprekken
gingen eraan vooraf toen Hanneke tweeén-
half jaar geleden besloot om draagmoeder
te zijn voor haar broer Bas. "Dat zij dit

voor ons heeft willen doen, betekent
onbeschrijfelijk veel voor me.”

BAS (41): “In mijn kindertijd wist ik niet beter dan
dat ik een zus had die even oud was als ik. Dat
we een tweeling zijn, vond onze omgeving spe-
cialer dan wijzelf. Hanneke en ik maakten veel
ruzie: zij was de pestkop, ik was vaak de dupe.
Tegelijkertijd trokken we veel met elkaar op. Als
pubers kregen we gemeenschappelijke vrienden
en bespraken we samen openhartig dingen als
‘de eerste zoen'. Dat ik me aangetrokken voelde
tot jongens hield ik voor mezelf. Op jonge leeftijd
wist ik al dat ik later heel graag kinderen wilde.
Met een vriend zou dat niet gaan, beredeneerde
ik. Pas op mijn viffentwintigste kwam ik uit de
kast. Hanneke was verrast, maar haar reactie
was liefdevol en warm. Samen met mijn vriend
heb ik me opgegeven voor adoptie. Dat bleek
voor ons helaas niet haalbaar. De enige optie
om een gezin te stichten was het draagmoeder-
schap. Dit onderwerp was met mijn zus al eens
terioops ter sprake gekomen, maar op de dag
dat ik Hanneke daadwerkelijk vroeg hoe ze erte-

“WE ZIJN NOG DICHTER NAAR
ELKAAR TOE GEGROEID”

genaan keek om het kind van mijn vriend te dra-
gen, werd het concreet. Samen met Hanneke en
onze partners hebben we intensieve gesprekken

gevoerd om erachter te komen hoe we ons daar-

bij voeiden. In die periode zijn mijn zus en ik nog
dichter naar elkaar toegegroeid. De omgeving
reageerde namelilk niet unaniem enthousiast.
Welke moeder staat haar kind nou af?, dachten
sommige mensen. Die veroordeling wilde ik Han-
neke niet aan doen. Toch heb ik nooit getwijfeld
aan de oprechte wens van Hanneke om mij dit
kind te ‘geven’. Zodra duidelijk werd dat we het
echt graag wilden, zijn we er ook voor gegaan.
De afspraak was dat we het een jaar de kans
zouden geven. Als Hanneke dan nog niet zwan-
ger zou zijn, dan lieten we het erbij. Het bleek de
eerste keer al raak te zijn. Ik heb vooral veel tra-

nen gelaten toen ik het hartje zag kloppen op de
echo. Daarnaast was de bevalling het meest bij-
zondere dat me is overkomen. De mooiste eigen-
schap van Hanneke is haar onbaatzuchtigheid.
Dat zij dit voor ons heeft willen doen, betekent
onbeschrijfelijk veel voor me.”

“De weeén waren al op gang toen
ik Bas en zijn vriend belde. ‘Het wordt nu tijd om
langs te komen', zei ik. Bas was bezorgd toen
hij zag hoe ik lag te kronkelen van de pijn. ‘Ach
meisje toch’, zei hij ontdaan. ‘Ja zeg, het is niet
de bedoeling dat je de hele tijd zo tegen me gaat
praten’, reageerde ik. Na Sannes geboorte werd
ze bij Bas op de buik gelegd. Mijn man en ik
hielden elkaar na afloop in de armen, Bas en Tijn

hielden Sanne vast, en mijn eigen kinderen kwa-
men er na afloop ook bij om haar te zien. Omdat
we vooraf niet wisten in hoeverre de hormonen
door mijn lichaam zouden razen, hadden we
bedacht dat ik haar een week bij me zou houden
als ik dat zou willen. ‘Neem haar maar mee naar
huis’, zei i na een paar uur. Sanne is zijn doch-
ter. Het voelde goed zo.

Ik ben heel praktisch van aard. Kinderen verrijken
je leven en dat is iets wat ik Bas heel graag wilde
geven. |k herinner me hoe het onderwerp ‘draag-
moederschap’ op een dag tussen ons ter sprake
kwam naar aanleiding van een artikel. Vanaf dat
moment is het idee bij mij gaan broeien. Elke
maand kwamen we bij elkaar om de tafel om
alles uitvoerig te bespreken. Plotseling, op het
moment dat alles besproken was, wilde Bas er
niet meer mee verder. Hij ervoer te weinig steun
uit onze omgeving en hij wilde niet dat ik ergens
op aangekeken zou worden. ‘Bekijk het maar
met je omgeving!', riep ik. Voor mij was dat een
eyeopener. Pas toen voelde ik hoe graag ik dit
voor Bas wilde doen. Hoe sterk en hecht we ons
samen voelde, al was niet iedereen even gechar-
meerd van het idee dat ik een biologisch kind zou
afstaan. Ik heb het niet overwogen uit plichtsge-
voel. Om nou te zeggen dat ik heel bewust de
tweelingband voelde waar sommige mensen het
over hebben, nou nee. Maar bij deze beslissing
speelde onze tweelingband wél mee. Mijn eicel
voelt aan als de eicel die Bas zelf niet heeft.”
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Direct na de geboorte
van haar zusje Ourania
was Stavroula niet meer

STAVROULA (34): “Als driejarige zeurde ik mijn ouders aan hun hoofd. ‘Kan ik <
geen zusje krijgen?’, vroeg ik continu. Toen Ourania er eenmaal was, wilde ik
steeds bij haar zijn. Daar is ze dan, dacht ik, alsof ik al die tijd al wist dat ze
zou komen. Zodra ze kon lopen en praten viel het leeftijdsverschil van vier
jaar tussen ons weg. Omdat het huwelijk van onze ouders niet lekker liep en
er veel spanningen waren thuis zochten we elkaar automatisch op. Hoe rot
de situatie soms ook was, het lukte ons altijd om vrolijk te zijn en spelletjes te
bedenken. Onze moeder stond er grotendeels alleen voor, wij hadden elkaar
tenminste. Toen ik op kamers ging, werd het contact minder, maar onze
hechte band bleef. Ik studeerde in Maastricht, zij woonde in Rotterdam en
toch kwam ik elk weekend thuis om leuke dingen te doen met Ourania. Ik

bij haar wieg weg te miste haar gewoon. Onze eerste, serieuze relatie kregen we met twee neefjes
slaan. De levens van de die samen in Leiden studeerden. Daardoor bleven we elkaar in de weeken-
Griekse zussen Stavroula den zien. Met z'n vieren gingen we vaak op stap of gezamenlijk op vakantie.
en Ourania lopen sinds Nu we beiden single zijn, gaan we drie keer per jaar samen op reis. Waar we
hun kindertijd parallel. ook zijn, samen hebben we het altijd naar onze zin. We verschillen van karak-
Helemaal nu ze samen ter, maar hebben dezelfde visie op
een bedrijf runnen. “We  “SANMEN HEBBEN WE HET  hetleven. Er is niemand die ik zo
hebben elkaar altijd ALTIJD NAAR ONZE ZIN” door en door ken als mijn zus.
beschermd, getroost Niets geeft me dan ook zo'n naar
en opgevrolijkt.” gevoel als ruzie hebben met Ourania. Maar als er iets voorvalt waardoor één

van ons in woede uitbarst, moffelen we onze gevoelens niet weg. Integen-
deel: alles wordt uitgesproken. Ourania en ik vullen elkaar aan. Door haar ben
ik creatiever geworden en durf ik mijn fantasie meer op de loop te laten. Pre-

“Gek genoeg is onze relatie
helemaal niet veranderd nu we samen een
bedrijf runnen, al zien we elkaar nu nég
vaker. We accepteren dat we nou eenmaal
andere types zijn. |k ben spontaner en
ongeremder, Stavroula denkt langer over
dingen na. Soms stoot ik daardoor mijn

neus, soms niet. En toch, als iets niet lekker
loopt zullen we nébit met een beschuldi-
gende vinger naar elkaar wijzen. Uiteindelijk
streven we dezelfde droom na. Stavroula
was degene die de naam voor ons eve-
nementenbureau bedacht: Adelphi. Uit
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cies op het moment dat ik mijn droombaan kreeg aangeboden, vroeg mijn
zus of ik samen met haar een evenementenbureau wilde beginnen. Ik heb
gekozen voor de onzekerheid in plaats van een vast salaris. Ik zou met nie-
mand anders dan met haar een bedrijf kunnen runnen. Zjj is de enige aan wie
ik het achterste puntje van mijn tong durf te laten zien. |k weet namelijk dat

Ze altijd van me zal houden."

het Grieks vertaald staat dat voor ‘zus en
boezemvriendin’. Dat is wat wij zijn en daar
ligt onze kracht en nu dus ook ons handels-
merk. Onze klanten kennen ons niet anders
dan 'die twee Griekse zussen'.
Al ben ik in Nederland geboren, groot-
gebracht en opgevoed, de Griekse menta-
liteit zit er toch in. Een mentaliteit die ik bij
Stavroula sterk herken. In Nederland staat
het individu op één, in Griekenland komt
het gezin altijd op de eerste plaats. Dat
merk ik aan de manier waarop mijn zus en
ik met elkaar omgaan. Van onze jeugd af
aan hebben we elkaar altijd beschermd,
getroost en opgevrolijkt. We vormen een

. eenheid, maar niet op het ziekelijke af. Als
er iets is, is ze er voor mij, zonder dat ik
daarom hoef te vragen. We voelen elkaar

aan, liggen in een deuk en maken ruzie om
redenen die niemand anders begrijpt. ‘Laat
ze maar gaan’, heeft onze Nederlandse
moeder vaak gedacht als Stavroula en ik
elkaar in onze kindertijd de tent uit vochten.
Het ene moment viogen we de ander in
de haren, het volgende moment waren we
weer lief aan het spelen. Tenten bouwen,
ravotten: met mijn zus kon ik me de hele
dag vermaken. Een hartsvriendin had ik niet
nodig. Wij hadden elkaar, en in die zin is er
nooit iets veranderd. Nog maar één keer
per jaar maken we ruzie. Knallende ruzie,
waarbij we naar elkaar gillen en het dak eraf
gaat. Dan reageren we onze frustraties op
elkaar af, Bij een zus weet je nou eenmaal
dat ze meer van je pikt dan een ‘gewone’
goede vriendin ooit zou doen.”









“Oud
worden
we niet.

DAT STAAT
VAST”

Van de vier kinderen uit het gezin bleken
Michaéla en haar zus Natasja aan dezelfde
spierziekte te lijden. Hun ziekte staat niet
centraal in het intensieve contact dat ze
met elkaar hebben, wel de drijfveer om hun
dromen waar te maken. Daarom hebben ze
samen een zorgboerderij opgericht.

“We delen onze passie en kracht.”

NATASJA (35): “Michaéla en ik schelen twee jaar, maar toch trokken
we in onze kindertijd niet veel met elkaar op. Ik ging meer met mijn
oudere zus om, zij met onze broer. Dat veranderde toen we ouder
werden. Michaéla kreeg last van vage klachten: moeheid en een ver-
minderde spierkracht. Ze probeerde uit te vinden waar dat aan lag,
ik maakte me bezorgd en hoopte dat snel duidelijk zou worden wat
haar mankeerde. Michagéla bleek de ziekte van Pompe te hebben:
een progressieve spierziekte waar tien jaar geleden niet veel over
pekend was. In ieder geval was het nu eindelijk duidelijk waar haar
klachten vandaan kwamen. Hoe het verder zou gaan, dat zouden
we wel zien, vond ik. Mijn zus bleef gewoon wie ze is, ook met deze
Ziekte. Omdat het om

“WIJ LEVEN KORT EN O e
GELUKKIG, IS HET GRAPJE  Sooi i 0 o er.
DAT WE ALTIJD MAKEN”  pen i voeice er et

voor om me bij elk pijntje
zorgen te moeten maken. Het was een grote schok om erachter te
komen dat ik ook erfelijk belast ben. Zelf had ik nog helemaal geen
lichamelijke klachten. ‘Wie heeft dit bedacht, dat we deze ziekte
moeten hebben?’, was mijn eerste reactie. We weten dat we hier-
mee niet heel oud zullen worden. Dan kun je of zielig thuis blijven
zitten, of van elke dag iets leuks zien te maken. Die instelling deel ik
sterk met Michaéla. Wij leven kort en gelukkig, is het grapje dat we
altiid maken. We gaan er gewoon heel nuchter mee om en daarin
vinden we elkaar. Ik beschouw het als een voordeel dat ik een zus
heb die precies weet wat ik voel. Onze spierziekte is nu nog redelijk
onzichtbaar voor de buitenwereld. Soms is het weleens vervelend
om de verbaasde blikken van voorbijgangers te zien als ik uit mijn
rolstoel stap. ‘Heb je die invalidenparkeerkaart van je oma gestolen?’,
wordt er dan gezegd. Maar met Michaéla kan ik hard lachen om zo'n
opmerking. Met haar kan ik grappen maken over onze aandoening.
We hebben dit nou eenmaal en samen maken we er het beste van.”

“Doordat we beiden de ziekte van
Pompe hebben, is ons toekomstbeeld onzeker.
Oud worden we niet, dat staat vast. Wat je wilt,
dat moet je nu doen en zéker niet uitstellen. Van
jongs af aan deel ik met Natasja dezelfde droom:

allebei wilden we niets liever dan op een boerderij

wonen. Stiekem hoopten we dat onze ouders
zouden verhuizen om een boerderij of camping
te starten. Toen dat er niet in bleek te Zzitten, zijn
we zelf gaan nadenken over hoe die droom zou
kunnen uitkomen. Mijn zus en ik zijn allebei in de
zorg werkzaam geweest. We filosofeerden en
fantaseerden samen vaak hoe het zou zijn om
een zorgboerderij te starten. Het moment dat

ik door mijn progressieve spieraandoening voor
mijn werk werd afgekeurd, viel tegelijkertijd met
het moment waarop Natasja het niet meer naar
haar zin had bij het bedrijf waar zjj in dienst was.
Dat was voor ons het omslagpunt. ‘We kunnen
over onze dromen blijven kletsen of we kunnen
het nu gaan hebben over hoe dit te realiseren

is', zei ik op een dag. Natuurlijk zagen we allebei
beren op de weg, maar steeds trokken we elkaar
daardoorheen. Wie blijft wachten op een grote
geldprijs in de loterij is nooit in staat om plannen
te verwezenlijken.

Natasja en ik bekijken alle uitdagingen per dag.
We zien elkaar vaak, voelen elkaar goed aan

en hebben samen veel meegemaakt. Het heeft
een meerwaarde om dit samen met mijn zus te
doen. Ruzie maken we niet, dat hebben we nooit
gedaan ook. Het zal nooit gebeuren dat we de

ander wat naar het hoofd slingeren. Met ergernis-

sen gaan we heel relaxed om. Loopt de één te
kibbelen, dan haalt de ander haar schouders op.
Je kunt nou eenmaal niet altijd je dag hebben.
Als we zien dat een van ons het niet trekt en te
vermoeid is, geven we elkaar de ruimte om naar
huis te gaan en rust te nemen. We delen onze
passie en kracht. We koesteren de boerderij die
we zelf hebben gecreéerd voor onze bezoekers.
‘Wat knap’, krijgen we vaak te horen. Maar zo
Zien wij dat zelf niet. Natasja en ik laten ons ge-
woon nergens door tegenhouden.”

Kijk voor meer informatie op www.zebrazorg.nl
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