Mag het

een .
meer zijn?

GEZINNEN MET MEER DAN DRIE
KINDEREN ZIJN ZELDZAAM, MAAR ZE
ZIJN ER. HOE ISHET OM VEEL BROERS
EN ZUSSEN TE HEBBEN? 'IK WILDE

ZE HET LIEFST VERKOPEN.
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ijn je ouders konijnen? Of zijn ze
diep religieus? Het zijn de twee stan-
daardvragen die keer op keeraan
Marloes van der Weide (24) worden
gesteld zodra femand hoort hoeveel broers en
zussen ze heeft, “Ik zie mensen schrikken als
ze horen dat ik uit een gezin van acht kinderen
kom. ‘Dat kun je toch niet maken,” werd mijn
ouders door sommigen verweten, Maar ze wil-
den graag veel kinderen en zelf heb ik het nooit
als negatief ervaren om uit een groot gezin te
komen.”

Tegenwoordig wordt er van een groot gezin ge-
sproken als een huishouden drie kinderen telt.
Was het vidr het anticoneeptietijdperk dood-
normaal om een huis vol kinderen te hebben,
momenteel telt een Nederlands gezin gemid-
deld 1,7 kinderen. Niet in de laatste plaats om-
dat de meeste huizen behoorlijk krap worden
als er een derde kind bijkomt. Bij Marloes heeft
het dan ook elf jaar geduurd voordat ze einde-
lijk een slaapkamer voor zichzelf had. De jaren
daarvoor moesten de vier slaapkamers die het
rijtjeshuis telde, verdeeld worden over haar
ouders en hun acht kinderen. “Dat was wel wat
krap, ja. Toen we verhuisden, kreeg ik voor het
eerst een eigen kamer en merkte ik hoe lekker
het is om een eigen plek te hebben. Voor die
tijd lagen we met z'nvieren inéén slaapkamer.”
Op het moment dat het grote gezin zijnintrek
nam in het riante huis met zeven kamers kre-
gen de niewwe buren even een hartverzakking.
“Fewaren bang dat de familie Flodder naast
zewas komen wonen. En op de middelbare
school werd er gegrapt dat ons gezin de
hofleverancier van de school was.”

Met de modehypes op school, die door haar ¥
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{ klasgenoten op de voet werden gevolgd, heeft
Marloes nooit meegedaan. Arm was het gezin
niet, wel zuinig. “Mijn moeder maakte onze
kleding, Voor vijftien euro had ik al een broek
die eruitzag alsof hij zo uit de winkel kwam.
Daarnaast had ze een breimachine. Sommige
zelfgebreide truien zijn bijna door alle kinde-
ren gedragen, De kwaliteit bleef gewoon goed!
Alwasik niet altijd even blij met zo'n traditio-
neel breimotief, doodongelukkig heb ik me er
neoil in gevoeld. Als een klasgenoot me hier-
doorvreemd aankeek, was ik dwars genoeg om
daar geen last van te hebben.” Ook de kapper
werd door de moeder van Marloes uithe-
spaard, Vader knipte moeder, en moeder knip-
te alle acht de kinderen. “Ze is nou eenmaal de
koninginvande bezuinigingen. Drie jaar gele-
den ben ik voor het eerst in mijn leven naar de
kapper geweest,” aldus Marloes,

Als middelste van het gezin herinnert ze zich
haar jeugd vooral als een leuke tijd met een
huis vol broertjes en zusjes. “Er was altijd wel
iemand om mee te spelen. Had je ruzie met de
cen, dan ging je naar de ander. Kinderen uit
de straat kwamen het liefst bij ons over de

vioer, want wij hadden veel speelgoed. Het
was dus vooral erg gezellig thuis. Je zou ver-
wachten dat het een huis vol herrie en krijsen-
de kinderen was, maar zo herinner ik me dat
niet. Misschien heeft het me wat toleranter
gemaakt, Als ik in de trein zit, stoor ik me niet
aan een huilende baby, Het geluid valt me ge-
woon niet zoop, terwijl ik zie dat anderen zich
er overduidelijk aan ergeren.”

Renske Wals (23) was vroeger heel wat minder
enthousiast over de hoeveelheid kinderen hij
haar thuis. “Ik was twaalf toen de jongste werd
geboren en het wéér een jongen bleek te zijn.
Daar was ik boos om: ik had er helemaal ge-
noeg van om broertjes te hebben. Ik wilde een
zusje.” Van alle zes de kinderen is Renske na-
melijk het enige meisje. Dat weerhield haar er
niet van om de broertjes een jurk aan te trek-
ken en inde make-up te zetten, “Ik hield ze on-
der de duim door te beloven om daarna met de
autootjes te gaan spelen. Samen met mijn oud-
ste broer heh ik ze behoorlijk veel geplaagd.
We vonden het leuk als ze boos werden of hui-
lend naar onze moeder liepen. In plaats van ze

te bemoederen was ik vooral erg kattig"” Als
kind wilden Henske en haar oudste broer, met
wie ze het wel goed kon vinden, de jongere
broertjes verkopen, Tegen de tijd dat ze naar
de middelbare school ging, begon ze hen wat
leuker te vinden. “Je ziet echt dat het mijn
broertjes zijn. Qua uiterlijk lijken we allemaal
ap elkaar. ‘Daar heb je weer een Wals," zeiden
leraren op school, die erg blij met ons waren
omdat we er zo gehoorzaam en lief uitzagen.”

Zovervelend als Renske ze vroeger vond, zo
trots is ze nu op haar broers van 24, 20,18, 16
enll. “De jongste is nog echt een kind dat ik op
sleeptouw neem. Naarmate iedereen ouder
wordt, zitten we meer op dezelfde golflengte,
Ik spreek regelmatig met een van hen af om te
winkelen, naar de bioscoop te gaan of ergens
koffie te drinken. We doen veel voor elkaar en
ik merk ook dat ze bezorgd om me zijn. Toen ik
een tijdje niet zo lekker in mijn vel zat, stonden
ze echt voor me klaar. En als ik s avonds nitga
en niet alleen naar huis wil fietsen, danwillen
ze dat ik dat aan hen laat weten, zodat er ie-
mand met me meegaat.”

De broers en zussen van Marloes weten ook
hoe handig het is om een beroep op elkaar te
doen. “Tedereen heeft zijn eigen specialiteit.
Als mijn computer gemaakt moet worden,
klop ik aan bij cen van mijn technische broers.
Ik ben zelf de expertin het repareren van fiet-
sen en mijn oudste zus is geweldig goed in taal,
Tijdens mijn afstuderen heeft ze me met mijn
scriptie geholpen, omdat ik daar dramatisch
slecht in ben. En we helpen elkaar als er weear
eens een studentenkamer of flat moet
worden opgeknapt. Het appartement van
een van mijn broers hebben we met z'n allen
in een weekend geverfd.”

Bij Marloes Muller (31) komt het niet vaak
voor dat alle broers en zussen tegelijkertijd bij
elkaar zijn. Daarvoor zijn het er simpelweg te
veel. Het is alweer twee jaar geleden dat alle
twaalf kinderen allemaal op dezelfde dag kon-
den afspreken. Meestal is dat met kerst, als het



hele gezin in het ouderlijk huis aan twee tafels
aanschuift voor het eten. “Tussen het eerste
en het laatste kind zit cen leeftijdsverschil van
22 jaar - de oudste is 34, de jongste is12. Toen
mijn oudste broer al het huis uit was, moest
mijn jongste broer nog worden geboren. Het
komt dus bijna nooit voor dat we met z'n allen
tegelijkertijd ergens naartoe gaan. Als we met
het gezin op vakantie gingen, zaten we hooguit
met acht kinderen in een Volkswagenbusje.
Soms zag je mensen kijken en hardop tellen
als we stopten bij een benzinestation. ‘Het
zijn er acht hoor,' riep mijn vader dan uit het
raam. Toch heb ik me nooit bekeken gevoeld,
alvond ik het wel onbeschoft als de vergelij-
king met konijnen werd gemaakt.”

Religieuze overwegingen om het gezin tot
twaalf kinderen uit te breiden hadden de ou-
ders van Marloes niet. Het oorspronkelijke
planwas een gezin met vijf kinderen, maar bij

dat aantal is het dus niet gebleven, Tijdens de
wekelijkse boodschappen in de supermarkt
was de vader van Marloes, samen met twee
kinderen en drie volle karren, iedere zaterdag
weer een bezienswaardigheid. Maar ondanks
de enorme hoeveelheid broers en zussen en
ook nog een pleegkind, is Marloes thuis geen
aandacht tekort gekomen. Ook vindt ze niet
dat ze ‘de kleintjes’ liep te bemoederen. “Zelf
zullen ze daar vast anders over denken. Op
gommige momenten was dat misschien wel zo.
Als iemand zijn eten liet staan, riep ik: ‘Hallo,
dat moest ik vroeger ook opeten.” Jammer
voor je, zeiden ze dan. Want jeleert wel om
voor jezelf op te komen in een groot gezin.”

Renske vindt dat ze sneller zelfstandig is ge-
worden doordat ze uit een groot gezin komt,
maar net als Marloes kwam ze thuis totaal
geen aandacht tekort. “Als we uit school kwa-
men, zat mijn moeder ons altijd op te wachten

met limonade en koekjes. Omdat ze heneden
haar naaiatelier had en cursussen gaf, was ze
er altijd. Wel moesten mijn broers en ik zo snel
mogelijk zelf regelen hoe we naar onze mu-
gziek- en sportelubjes kwamen. Enikhad op

jonge leeftijd een bijbaantje, om niet altijdin
zelfgemaakte kleding te hoeven lopen. Voor
mijn ouders begin ik nu steeds meer respect te
krijgen. Thuis heb ik een hele leuke tijd gehad.
Tk vind dat ze het goed hebben gedaan, de ma-
nierwaarop ze het gezin hebben gerund.”
Marloes realiseert zich nu pas hoeveel werk
haar suders eraan hadden om het huishouden
op rolletjes te laten lopen. “Het huishouden
was een geoliede machine. Zaterdag was het
poetsdag. ledereen hielp mee. De was werd
gedaan in een grote bedrijfswasmachine en
voor het avondeten hielpen we om de beurt
met het snijden van de groente. Mijn moeder
had de touwtjes in handen en al kon mijnva-
derbest een wasje draaien, als ze zick werd, lag
alles plat. Mormaal gesproken stond ze om zes
uur op en ging ze pas om half een slapen. Door
mijn ouders heb ik geleerd om mijn tijd goed in
te delen. Tk zou alleen willen dat ik net zo goed
met geld om kon gaan als mijn moeder.” ®

GA ALVAST MAAR SPAREN
Sinds de jaren zeventig is het aan-
tal grote gezinnen gehalveerd.
42% van de huishoudens houdt
het bij twee kinderen, 17% durft
het aan om er rmeer dan driete krij-
gen. Wie het wel ziet zitten orm een
groot gezin te stichten, doet er
goed aanom ruimvan tevoren te
beginnen met sparen. Volgens het
‘MIBUD-grote gezinnenonderzoek’
slokken vier kinderen 44% van het
inkomen op. Het is dus niet 2o gek
dat zelfs de huishoudens met een
hoog inkomen moeite hebben om
rond te komean. Twee op de vijf gro-
te gezinnen komen in de proble-
men. Sparen zit er gewoon niet in,
waardoor er sneller een financicel
tekort ontstaat als bijvoorbeeld de
wasmachine het bageeft. Maar ja.
als het goedis, krijg je er welveel
voar terug.
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Grote gezinnen van één ouderstel
zijn een uitzondering, samenge-
stelde gezinnen zijn veel rminder
zeldzaam. Hoe is het om ingens tot
een groot gezin te behoren terwi)l
j& dig nieuwe gezinsleden niet
gens kent? Praat meas op viva.nl.
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