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Voor de één altijd al een grote wens, de ander
moet misschien wennen aan het idee.

Drie vrouwen vertellen hoe het is om onverwachts
moeder van drie kinderen te worden.
“Terwijl ik stond te huilen, waren mijn man en
kinderen enthousiast.”

Suterviews: Laura'van der HNeer. Fotografie: Anauk de Kgermacker
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“Dat Finn er
is, beschouw
ik als een
wonder”

Stefanie van Ettinger (41) sloot bewust haar vruchtbare periode af door
zich te steriliseren. Haar gezin was helemaal compleet met een zoon (16)
en een dochter (11). En toen bleek ze zwanger te zijn van de derde.

“Stiekem hoopte mijn dochter dat ze nog
een broertje of zusje zou krijgen. ‘Dat is toch
leuk mam, een baby’, zei ze. ‘Ja, heel leuk,
maar wel voor een ander, antwoordde ik
dan. Ik heb twee gezonde kinderen en om-
dat ik regelmatig last had van baarmoeder-
ontstekingen, heb ik me op een gegeven
moment laten steriliseren. De kans om dan
nog zwanger te worden is 0,01%. Maar

vorig jaar kreeg ik gezondheidsklachten. 1k
was misselijk en voelde me zo moe dat ik
’s middags op de bank in slaap viel. Via de
huisarts kwam ik in het ziekenhuis terecht
waar ik werd onderzocht, maar ze konden
niets vinden. Was ik misschien vervroegd
in de overgang? De huisarts opperde om
voor de zekerheid een zwangerschapstest
te doen, waarop ik in de lach schoot. Toch
besloot ik maar een test te kopen bij de dro-
gist. Diezelfde avond na het eten, terwijl ie-
dereen nog aan het toetje zat, ging ik naar
de badkamer. En ja hoor, ik was zwanger!
Totaal van slag ging ik weer naar beneden.
Ik vertelde wat er aan de hand was en zei
ook meteen dat ik er niet aan zou beginnen.
Ik zag het totaal niet zitten. Maar mijn man

Henk zei: ‘Als er hier twee kinderen kunnen
eten, kunnen er ook drie kinderen eten.’
Alle praktische bezwaren veegde hij van
tafel. Terwijl ik stond te huilen, waren mijn
man en kinderen enthousiast. Henk had
zich zorgen om me gemaakt. Toen hij hoor-
de dat ik zwanger was, was hij zo blij dat ik
niet een of andere ziekte had. Eerst was ik
bijna boos; hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Maar nadat ik de baby op de echo zag, ver-
anderde mijn gevoel. Ik bleek al veertien
weken zwanger te zijn. Henk was trots en
vertelde het aan iedereen. Wel moesten we
het huis verbouwen om ruimte te maken
voor de baby. En mijn plannen om fulltime
te gaan werken, waren ook van de baan. On-
danks alle veranderingen kan ik me nu niet
meer voorstellen hoe het zou zijn zonder
Finn. Ik beleef zijn babytijd niet alleen met
mijn man, maar met het hele gezin. Zodra
de kinderen thuiskomen, vliegen ze naar
de box. Mijn zoon geeft hem de fles, mijn
dochter zit met hem te tutten en 's avonds
doen we hem gezamenlijk in bad. Het feit
dat Finn er is, beschouw ik uiteindelijk als
een wonder.”
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“Veerle vindt
het geweldig
dat ze twee

grotebroers
eeft”

Erna de Vries (41) was al moeder van Indy (12) en Tijme (9), maar droomde
-altijd van een dezin met drie kinderen. Dat zag ze er na haar scheiding niet

meer van komen. Totdat ze haar vriend ontmoette.

“Een gezin met drie kinderen heeft me altijd
leuk geleken. Totdat ik merkte hoe druk het
was met twee jongens, toen vond ik het ei-
genlijk wel prima zo. Pas na mijn scheiding
kwam de gedachte aan een derde nog wel-
eens op. Stel dat ik een man zou ontmoeten
met een kinderwens, dan zou ik daarvoor
openstaan. Toen ik mijn huidige vriend
ontmoette, vond ik het leuk om te zien hoe
goed hij met Indy en Tijme omging. Al snel
werd duidelijk dat we allebei graag nog een
kindje wilden en we besloten niet langer te
wachten. Ik was tenslotte al 39. Mijn oudste
zoon was blij toen hij hoorde dat ik zwan-
ger was. Maar Tijme gaf aan dat hij even aan
het idee moest wennen. Ik begreep dat wel:
hij zou zijn plekje als jongste in het gezin
kwijtraken. Ik liet ze weten dat ze altijd even
belangrijk voor me zouden blijven, of er nu
nog een kindje kwam of niet. Mijn zwanger-
schap heb ik heel bewust beleefd, omdat
ik wist dat dit echt de laatste zou zijn. Indy
en Tijme hoopten op een broertje, zodat ze
met hem konden voetballen. Mij maakte
het niet uit of het een jongen of meisje zou

zijn, maar toen ik hoorde dat ik een dochter
kreeg, vond ik dat z6 leuk dat ik heel even-
tjes moest huilen. De enige zorg die ik had,
was dat mijn vriend zijn eigen dochter
voor zou trekken. Maar gelukkig gebeurt dat
niet. Het feit dat Veerle twee grote broers
heeft, vindt ze geweldig. Ze springt op en
zwaait naar de jongens zodra ze ze ziet. Als
Indy en Tijme ’s ochtends wakker worden,
rennen ze meteen naar haar toe. Als Veerle
huilt, hoeven die twee maar even een gek
dansje te doen en ze lacht alweer. In het
begin was het wennen om niet meer snel
weg te kunnen met het hele gezin. Als we
nu iets willen ondernemen in het weekend,
dan is het een hele volksverhuizing met tas-
sen, luiers, speentjes en flessen. Maar Veerle
is een heel makkelijk en vrolijk kindje, daar
hebben we het mee getroffen. Omdat ik
wat ouder ben en al twee kinderen heb, ben
ik als moeder heel relaxed. Na de geboorte
van mijn eerste kind hing ik om de haver-
klap in paniek aan de telefoon, maar door
alle opgedane ervaring weet ik nu precies
wat ik moet doen.”
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“Zodra ik die
lieve koppies
zag, wist ik
waaprvoor ik

hed deed”

Mariska Patist (32) wist zich even geen raad toen ze

hoorde dat ze in verwachting was van een drieling. Maar ze had

ze voor geen goud willen missen.

“In het dorp waar ik woon, zag ik haar
weleens lopen: een moeder met een drie-
ling. O wat erg, het zal je maar gebeuren,
dacht ik dan. Meerlingen komen in onze
familie praktisch niet voor. Het was daarom
even een schok toen op de echo bleek dat er
twee kindjes in mijn buik zaten. Mijn man
en ik deden er een week over om bij te ko-
men van dit bericht en aan het idee te wen-
nen. Daama volgde een echo in het zieken-
huis, om te zien of alles goed ging. Er
was nog niets gezegd, maar ik zag het zelf
meteen: drie kloppende hartjes. Eigenlijk
drong het niet goed tot me door, totdat de
verloskundige het uitsprak. ‘Het is een
drieling.’ Ik voelde me verward. Natuurlijk
was ik blij met de zwangerschap, maar met
een drieling wist ik me geen raad. Er komt
nogal wat bij kijken. Past het in ons huis, in
de auto en lukt het financieel wel? En hoe
zal het voor onze peuterdochter Eva zijn?
Die krijgt ineens drie broertjes en/of zusjes
erbij! Hoe gaat ons leven er in de toekomst
uitzien? Er flitst van alles door je hoofd.
In het ziekenhuis werd voorgesteld om
eventueel één foetus weg te halen. We kre-

man en ik tot de conclusie dat het niet aan
ons was om te beslissen over het leven of
dood van een van onze drie kindjes. Het
moment waarop ik met Vincent, Christian
en Julian uit het ziekenhuis kwam, zal ik
nooit vergeten. Het was heel heftig en heel
mooi tegelijk. Maandenlang kregen mijn
man en ik gemiddeld maar drieénhalf uur
slaap per nacht. Dat is eigenlijk niet te doen,
maar je moet wel. Op dat moment leefden
we letterlijk van de liefde, want zodra ik
die lieve koppies zag, wist ik waarvoor ik
het deed. Gelukkig krijgen we veel steun
van onze ouders en vrienden. Ze springen
bij, zodat wij af en toe extra kunnen slapen.
Al is de drieling niet eeneiig, toch lijken
ze ontzettend op elkaar. Ze hebben dezelf-
de oogopslag en alle drie een relaxt karak-
ter. Op straat zie ik de meeste mensen
lachen als ik met de kinderwagen langs-
loop. ‘Goh, jij hoeft je ook niet te vervelen’,
hoor ik dan. Met drie baby’s tegelijkertijd
word je als moeder ontzettend efficiént
en vindingrijk. Thuis reilt en zeilt alles dan
ook prima, maar desondanks ervaar ik
de drie dagen dat ik op mijn werk ben als

gen bedenktijd en algauw kwamen mijn

Y

pure ontspanning.”
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HAAR EN MAKE-UP: DUOLIEN DE KRELL, STYLING: YOLENTH VAN DEN HOOGEN
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