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Het hoort simpelweg niet: je geliefde verlaten
als hij door een herseninfarct niets meer kan.
Of een bloedhekel hebben aan je bloedjes van
kinderen. Maar wat als je gevoel tegen elke
‘regel' ingaat? ‘ledereen vindt me harteloos.
Maar mijn leven gaat verder.

Hoe zou de wereld eruit hebben ge-
zien als er geen mensen waren die lak
hadden aan taboes? Waarschijnlijk
zou het bordje naaktstrand’ nooit
hebben bestaan, de term ‘echtschei-
ding” moest nog worden nitgevenden
en alle homoseksuelen zaten nogal-
tijd angstvalligin de kast.

Taboes zijn er om doorbroken te wor-
den en daarin loopt Nederland graag
voorop. Voor ons is het vanzelfspre-
kend dat drugs worden gedoogd, dat
euthanasie is gelegalisecrd en dat er
straffeloos een abortus kan worden

uitgevoerd. Over een homohuwelijk
doen we niet moeilijk, 53% van alle
vrouwen maakt er geen gehelm van
dat ze een vibrator in haar nacht-
kastje heeft liggen en de afleveringen
van ‘Spuiten & slikken’ zijn allang
gesneden koek. Toch wordt er gere-
geld nog keihard geoordeeld over
alles wat afwijkt van de geldende
norm. Je moet dan wel heel sterk zijn
om je schouders erover op te halen,
al is het wel de enige manier om die
laatste taboes nou eindelijk eens te
doorbreken,
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Kort nadat haar man blijvend invalide raakte na een zwaar hersen-
infarct, verbrak Marleen (34) de relatie. Hij was degene met wie ze
samen oud wilde worden, maar niet in deze omstandigheden.

“Jaarlijks besluiten 30.000 stellen om uit elkaar te gaan, Neem je deze
beslissing op het moment dat je partner plotseling ziek of hulpbehoe-
vend is geworden, dan kotst werkelijk iedereen je nit. Ook degene van
wie je dat niet had verwacht. Onze gezamenlijke vrienden vroegen zich
hardop af of ik mijn besluit om weg te gaan niet uit had kunnen stellen.
Mou, nee dus. Als je weet dat je man nooit meer de oude zal worden, dan
heeft uitstellen weinig zin. Hoe kun je het leed now verzachten door bij
elkaar te blijven als je daarmee jezell en de ander voor de gek houdt?
Chris overleefde een zwaar herseninfarct en is sindsdien nog maar een
schim van wie hij ooit was. Van een optimistische, sportieve man is hij
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Als je weet
dat je man
noolt meer
de oude
wordt, heeft
uitstellen
welinig zin

veranderd in een patiént die
grotendeels athankelijk is van
anderen. Al zou ik bij hem blijven;
aan zijn situatie kan ik niks ver-
anderen. Dus kies ik voor mezelf.
Ik wil een man met wie ik een vol-
waardige relatic kan hebben, niet
iemand wiens hand ik alleen maar
kanvasthouden. Het is niet zo dat
ik niet meer van hem hou, maar
de man op wie ik verliefd ben ge-
worden is er gewoon niet meer.
Acht jaar lang hebben we een rela-
tie gehad. Hij was degene met wie
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ik samen oud wilde worden, maar een goede relatie blijkt dus geen
voorwaarde om ook in tegenspoed bij elkaar te blijven, Twee maanden
nadat hij werd ontslagen uit het ziekenhuis verbrak ik de relatie. Zelfs
de revalidaticarts liet zich evover uit, Volgens hem zou ik hiermee het
herstel van Chris belemmeren. Daar schrok ik van. Het is niet zo dat
ik zijn leed wil vergroten door meteen uit elkaar te gaan of dat ik van
hem af wil’, maar zo zien anderen het kennelijk wel. Mijn schoonfa-
milie kijkt de andere kant op als ik bij hem langsga en onze gezamen-
lijke vrienden ben ik kwijt. Dit is het moment om je man te steunen,
niet om hem in de steek te laten.

Iedereen lijkt me harteloos te vinden omdat ik zo snel de knoop heb
doorgehakt. Ik voel me niet schuldig over mijn beslissing. Al klinkt
het hard: mijn leven gaat verder en niemand anders kan voor mij be-
palen hoe ik verder wil gaan. Toch hebben alle reacties me aan het
twijfelen gebracht. Was het inderdaad beter voor hem geweest alsik
mijn besluit een half jaar had vitgesteld? Zouden onze vrienden dan
wel meer begrip voor mijn keuze hebben gehad? Want wat niemand
zich lijkt te realiseren, i= dat mijn hart is gebroken en dat ik nog dage-
lijks huil om de man die ik ben kwijtgeraakt.”

'Het is toch bizar dat er op mijn
opleidingsniveau bijna geen
parttime banen te vinden zijn?’
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Madat ze haar studie Mederlands
en communicatie had afgerond,
koos Mergana (26) ervoor om
thuisblijfmoeder te worden.
Haar huishoudgeld besteedt

ze aan een schoonmaakster.

“Wat zonde van je opleiding,
wordt er regelmatig gezegd. Mijn
vader keek me ook aan alsof ik gek
was toen ik na mijn studie besloot
om rwanger te worden., Want als
ik eerst een baan zou vinden, dan
had ik tenminste recht op betaald
gwangerschapsverlof, Alsof je bij
zo'n primair gevoel als het willen
krijgen van cen kind, eerst uitge-
breid gaat nadenken of dat welin
het carriéreplaatje past.

Ik heb gestudeerd omdat ik er de
hersens voor heb en omdat ik van
huis uit heb meegekregen dat het
belangrijkis om jezelf te kunnen
redden. Ik heb mijn bachelor
Mederlands en een master in com-
municatie gehaald. In mijn stu-
dententijd was ik een feestheest
dat niks had met baby's. Totdat ik
mijn vriend tegenkwam, met wie
ikinmiddels ben getrouwd. Met
hem wilde ik een kind. Niet over
tien jaar, maar nu.

Ik wil alles van mijn dochter mee-
maken. Natuurlijk is het waar dat
de samenleving een hoop geld

heeft gestoken in mijn opleiding.
Maar het is toch ook bizar dater
op mijn opleidingsniveau bijna
geen parttimebanen te vinden
zijn? Als ik fulltime zou werken
dan kan ik mijn dochter s avonds
nog een uurtje zien voordat ze
naar bed gaat. Wie weet zegt ze
dan naverloop van tijd wel ‘mama’
tegen de crécheleidster. Tk voel
me erin ieder geval niet lullig over
dat mijn man het geld verdient.
Ikvoed zijn kind op en anders
waren we een groot deel van ons
salaris kwijt geweest aan het kin-
derdagverblijf. We hebben het 2o
weten te regelen dat we met onze
hypotheek van één salaris rond
kunnen komen, Misschien klinkt
het erg, maar het geld dat ik over-
hou, geef ik uit aan een huishou-
delijke hulp. Als student was ik
een smeerlap, maar nu ikeen kind
heh, wil ik dat het huis echt goed
schoon is,

In mijn vriendenkring ben ik echt
een buitenbeentje doordat ik nu
een heel ander leven leid. Maarik
héb al over de wereld gereisd, veel
vriendjes gehad, fulltime gewerkt
en flink gefeest. Ik hoef ook geen
topearriére: de enige ambitie die
ik heb is om een gelukkig leven te
leiden en van mijn kind een goed
mens te maken.”




Judith (27), hoofdredacteur van www.pinkbullets.nl, rekende pu-
bliekelijk af met haar voormalige anti-bonthouding en durft met
haar bontjas uit de kast te komen.

“Nederland is een diervriendelijk land. Op straat zie je dan ook niet veel
bont en het iz bon ton om bont af te keuren. Zelf heb ik zeehondenknup-
pelaars altijd onmenselijk gevonden en met hen alle mensen die bont
dragen. Als je het vel van een dier draagt dat op onmenselijke wijze is
afgemaakt, moet je wel een onmens zijn, toch? Ik heb dan ook altijd
hartelijk gelachen om dierenrechtactivisten die bij modeshows dure
hontereaties met verf besmeurden. De 'T'd Rather Go Naked Than Wear
Fur'-campagne voor PETA vond ik ok geslaagd. Kortom, ik stond altijd
bekend als anti-bont.

Totdat ik per toeval op een site terechtkwam waar vintage bontjassen
worden verkocht. Met open mond heb ik al het moois bekeken wat er
werd aangeboden. Uit schuldgevoel heb ik de site snel weggeklike, ter-
wijl een stemmetje in mijn hoofd zeurde: Tk wil een bontjas.” Mijn op-
lossing? Ik ben op zoek gegaan naar een prachtige jas van nepbont, Wel
de lusten, maar niet de lasten. Alleen heb ik die jas totop heden niet
kunnen vinden, Nu heb ik een jas van echt bont gevonden in een tweede-
handswinkel, Toen ik de jas aantrok om te passen, schrok ik me kapot:

‘Raar maar
waar de
kleur van
dode vossen
staat me
erg goed

niet alleen paste de jas perfect, hij
stond me ook nog geweldig. Raar
maarwaar, de kleur van dode vos-
sen staat me erg goed.

Ik ben nog niet met verf besmeurd
of uitgescholden voor moorde-
naar, maar op straat trek ik wel
veel aandacht. Voorbijgangers kij-
ken me vaakvuil aan. Ikvind dat

zo hypoeriet: bijna iedereen
draagt leer, niemand die ik ken
gaat naar de biologische slager,
maar het dragen van bont bestem-
pelen we wel massaal als ‘fout’,
Als ik geen zin heb in een discus-
sie zeg ik dat het bont nepis, Of
ik verschuil me achter het feit dat
het een vintage jas isen dat de
dieren al decennia dood zijn. Toch
heb ik liever dat mensen me recht-
streeks aanspreken dan dat ze
mijn jas met verf zouden besmeu-
ren. Indat geval sleur ik diegene
meteen mee naar een pinauto-
maat om vervolgens een nieuwe
jas te kopen. Met dat soort acties
bereik je dus niks.

Ik eet viees, draag leer, koop niet
altijd scharreleieren en heb nu
ook een bontjas. En al is dit de
meest politiek incorrecte jas die
ik ooit heb gehad, ik ben er super-
blij mee. Zou het geen oplossing
zijn als we de bontindustrie ge-
woon diervriendelijk maken?
Scharrelvossen en scharrelnert-
sen, die na een mood leven een hu-
maan spuitje krijgen en daarna
pas hun velletje afstaan voor
fashionvictims zoalsik.” 3
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7o leuk als Merel (21) zich het moederschap had voorgesteld, blijkt
het niet te zijn. Sterker nog, Merel vindt haar zoon Robin (2,5) alles-
behalve leuk: ze wordt gek van zijn geblér.

“4 | vanaf zijn geboorte is het raak: mijn zoon huilt niet, hij krijst. Vrien-
dinnen vragen zich af of ik hem niet te veel heb verwend. Of ze beweren
juist dat ik hem te weinig aandacht geef. Kortom: iedereen heeft erwel
een mening over of loopt zich openlijk te ergeren, Datis de reden dat ik
openbare ruimtes het liefst vermijd. In de trein zie ik mensen hun spul-
len pakken om verderop te gaan zitten en ik ga alleen met Robin naar di
supermarkt als het echt niet anders kan, Zelfs de buurvrouw sprak me
aan om te zeggen dat ze 's nachts wakker wordt van het gehuil, datn iet
alleen door mergen been gaat, maar ook dwars door de muur, In het be-

gin konden mijn vriend en ik nog
lachen om de decibellen die Robin
produceert, en vroegen we ons al
van wie hij zijn temperament
heeft. Al snel begon ik me zorgen
te maken, want echt leuk is het
niet om je kind altijd maarin tra-
nen te zien. [k wilde zeker weten
dat hij niks mankeerde, daarom is
hij door de kinderarts binnenste-
buiten gekeerd. De conelusie: ik
heb een kerngezonde zoon, die
abnormaal veel huilt.

Ik merk dat ik het moeilijk vind
om mijn zoon leuk te vinden. [k
word zelf ook gek van zijn conti-
nue geblir. Na een werkdag zie ik
er zelfs tegenop om hem op te ha-
len van de eréche. Mijn vriend en
ik zijn bekaf van alle slapeloze

'lk word gek van dat geblér. En altijd weer
dat ontevreden, rood aangelopen gezichtje..
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nachten en daardoor worden we
behoorlijk chagrijnig. Soms rea-
geer ik dat op Robin af door tegen
hem te snauwen, waarna ik me
antzettend schuldig voel. Ik ben
het alleen zat om, letterlijk en
figuurlijk, altijd op mijn tenen te
moeten lopen. Het is niet bepaald
het droomplaatje van een geluk-
kig gezin dat ik voor ogen had toen
ik zwanger was.

Alsandere moeders openlijk lo-
pen te pronken met hun vertede-
rend lachende baby of peuter voel
ik me jaloers. Ik wil ook een trotse
moeder zijn, maar wanneer ik
naar Robin kijk dan zie ik altijd
een ontevreden, rood aangelopen
gezichtje. Voor de buitenwereld
doe ik alsof mijn zoon het beste is
wat me kon overkomen, terwijl ik
net als alle anderen mijn spullen
op zou willen pakken om buiten
gehoorafstand te gaan staan.
Natuurlijk zal ik Robin niet in de
steek laten, maar alleen al het feit
dat ik het afen toe denk, maakt
dat ik me schuldig voel tot op het
hot, Een moeder wordt nou een-
maal geacht om onvoorwaardelijk
van haar kind te houden.” @

e namen van Merel en Marleen
zifn gefingeerd.

Heb jij ook lets gedaan waar-
voor je je keer op keer moet
verdedigen? lets waarvan
mensen in je omgeving stellig
beweren dat zij dat echt nddit
gedaan zouden hebben?
Vertel je verhaal ap viva.nl.




