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‘Ik vond haar een mooie vrouw om te zien maar verder
kende ik Anita niet. In de periode dat ze programma’s
presenteerde bij Veronica, studeerde ik nog. Tv speel-
de een bescheiden rol in mijn leven; ik had niet eens
een toestel op mijn studentenkamer. In 2003 werd

ik gevraagd om de productieleiding op me te nemen
bij Memories. Het type mens in de televisiewereld
spreekt me aan, maar de afstandelijke houding van
Anita maakte me onzeker. Met lastige mensen kan ik
overweg omdat het een eigenschap is die ik begrijp
en wel kan waarderen. Anita was moeilijk te peilen.
Ik beschouwde haar niet als lastig, in mijn ogen was
ze ronduit een hork. Het voordeel was dat ik haar
eens in de twee of drie weken zag. Op de dagen dat
ze er niet was, dacht ik nooit: leuk, ik moet Anita zo
bellen. Tegenwoordig probeer ik mijn oordeel uit te
stellen, eerst te begrijpen waarom iemand zich op
een bepaalde manier opstelt. Wist ik bijvoorbeeld
veel dat Anita last had van reuma. Haar schild viel af
toen ik naast haar zat tijdens een etentje met het hele
team. We hadden het geluk dat we aan het eind van
de avond naar elkaar keken met dezelfde blik in onze
ogen. Goh, wat ben je eigenlijk een aardig persoon,
dacht ik. Sindsdien is het snel gegaan en zochten we
elkaar op de werkvloer regelmatig op. Ik wist nog
steeds niet veel over haar. Aan het begin van een re-
latie praat je niet meteen over de moeilijkere dingen
die je meemaakt. Onze klik klinkt als een cliché. Hoe
we over het leven denken, de humor die we delen en
het feit dat we heel erg op ons gemak zijn in elkaars
gezelschap, maakte dat ik vrij snel wist: dit is geen
korte relatie voor de leukigheid. Dit is serieus.

Dat haar moeder nooit heeft geweten wie ik ben,
vind ik jammer. Aan de andere kant denk ik: wat was
ze ermee opgeschoten om me op haar ziekbed te
ontmoeten? Terwijl Anita in het eerste jaar van onze
relatie vaak haar moeder ging bezoeken, zat ik thuis
met de kinderen. Ik zag mijn schoonmoeder voor het

Michel Nillesen (46), vriend van presentatrice Anita Witzier

eerst nadat ze was overleden. Met grote ogen heb
ik gekeken naar de zware rol die haar religie in-
nam tijdens de uitvaart. Het geloof waarmee Anita
is grootgebracht, voelt voor mij als een grauwe
sluier die om het bestaan wordt heen gelegd. Heel
anders dan de katholieke opvoeding die ik heb
gekregen van mijn ouders. Het ergste dreigement
uit de mond van mijn moeder was dat er een zwart
kruis op mijn voorhoofd stond als ik zat te jokken.
Godsdienst speelde bij ons een andere rol en ik
hoefde het niet te ontvluchten. Van huis uit hebben
mijn zus en ik veel vrijheid gekregen. Ik deed braaf
mijn huiswerk en gedroeg me keurig, zodat mijn
ouders precies wisten wat ze aan me hadden. Mijn
vader was werkzaam in de grafische industrie en
mijn moeder hield zich met voeten bezig. Eerst als
pedicure, later als verkoopster in een winkel voor
gezondheidsschoenen. Die moest ik ook dragen,
van die verantwoorde schoenen met een dikke
zool. Dat deed ik, maar ik sloot wel meteen de deal
om twee dagen in de week op mijn gympen naar
school te gaan. Ik was een van de populairdere jon-
gens in de klas die veel vrienden had en fanatiek
aan voetbal deed. Ik speelde op hoog niveau, al
had ik vrij snel door dat je heel goed moest zijn om
profvoetballer te worden. Het heeft lang geduurd
voordat ik wist welke kant ik wél op wilde.

Ik was 18 jaar en volkomen bleu toen ik in Amster-
dam terechtkwam en ontdekte dat de wereld zo
veel meer te bieden had. Ik volgde de opleiding
voor uitgeverij en boekhandel. Van mijn vader
hoorde ik veel over zijn vak, vandaar dat het niet
alleen hem, maar ook mijzelf leuk leek om die
kant op te gaan. Toch was deze opleiding het niet
voor mij. Veel te schools. Buiten de studie viel voor
mij z6 veel te ontdekken, allemaal zaken die ik
vanuit mijn woonplaats Deventer niet kende: con-
certen, musea, bioscopen en hoe geméleerd >
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Geboren: 9 december
1965

Beroep: hoofd tv bij de
KRO

Kinderen: dochter Luna
(16). Anita is moeder van
Bram (19) en Julia (15)
Aantal exen: ‘Een paar’
Bij elkaar sinds: 2003
Zij is onweerstaanbaar:
‘Als ze naar me lacht.
Onhebbelijkheid: ‘Dat ze
steevast te hard rijdt.

Ze ergert zich: ‘Aan mijn
slomerijgedrag.

Ze ziet me het liefst:

‘In een wit overhemd.
We kunnen lachen:

‘Om onze hond!
Moment van de dag
samen: ‘Het avondmaal;
altijd lekker eten met een
glas wijn erbij’

Over 20 jaar: 'Gaan we
samen de wereld over’
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onze bevolking eigenlijk is. Dat ik er een jaar ver-
plicht tussenuit moest voor militaire dienst, zag ik
niet zitten. Ik wisselde snel van studie zodat ik mijn
dienstoproep kon ontlopen. Ik ging naar de leraren-
opleiding om Duits en geschiedenis te studeren. Les-
geven tijdens mijn stageperiode vond ik leuk, maar
zodra ik de lerarenkamer binnenstapte, wist ik dat ik
daar niet gelukkig zou worden.

Mijn interesse voor film en tv ontdekte ik per toeval.
Tijdens mijn bijbaantje in het Muziektheater in
Amsterdam, hoorde ik van een collega die in het film-
wereldje werkte dat er mensen gezocht werden. Ik
begon als productieassistent, daarna werd ik locatie-
scout voor films als All stars en Lek. Een omslachtige
bezigheid in die tijd. Met een atlas stippelde ik vooraf
een route uit en vervolgens ging ik met een polaroid-
camera en een buzzer op stap. Een enkele keer be-
landde ik per toeval op een landweggetje en zat ik
vervolgens op de koffie bij een boer, die ik probeerde
te vertellen wat ik kwam doen. Ik hield ervan om
mee te denken met de regisseur. Wat ik veel minder
leuk vond, was dat ik altijd alleen werkte en na af-
loop terug moest naar de betreffende boerderij waar
ik alle shit kon opruimen. Ik moet weg uit deze
cowboywereld, dacht ik als ik weer eens om zes uur
's ochtends op weg was naar De Biesbosch. Ik vond
mezelf hier te oud voor en solliciteerde om hogerop
te komen. Zonder succes. Tot ik werd gevraagd door
een productiemaatschappij, waar ik als assistent van
de producer aan de slag kon bij de serie Westzijde

Anita Witzier (50)

begon in 1988 als Veronica-omroepster en werkte
daarna op de redactie van het programma Tineke. Van-
af haar 28e presenteert ze haar eigen programma’s,
zoals Hints, Tien voor taal, Memories en Blootgewoon.
Hierin gingen mensen uit de kleren voor een naakt-
kalender waarvan de opbrengst voor het goede doel
was. Ter promotie poseerde ze zelf naakt en hing ze
twee maanden lang in heel Nederland in abri's. Zeven
jaar werd Anita genomineerd voor de Zilveren Televisie-
ster; ze won 'm in 2007. Afgelopen najaar werd ze
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar
vrijwillige inzet als ambassadeur van het Reumafonds.

posse en later het KRO-programma ZigZag. Het heeft
me geleerd dat het niet zozeer gaat om je cv maar
om de mensen die je kent, en dat je goed bent in het
werk wat je doet.

Anita hecht er geen waarde aan dat ik ben opgeklom-
men tot hoofd tv van de KRO. Zij heeft voor een leven
met mij gekozen op een moment waarop ik geen geld
en geen enkel aanzien had. Het zou zelfs makkelijker
zijn geweest als ik niet in deze functie had gezeten,
want nu moet ik eventuele belangenverstrengelingen
goed gescheiden houden. In het begin kon ik me wel
voelen alsof ik een leraar was met zijn eigen zoon in
de klas. Die schroom heb ik nu van me afgegooid.
Als ik denk dat Anita geschikt is voor de presentatie
van een nieuw programma, dan zeg ik dat. Thuis
bespreek ik dit soort onderwerpen niet. Dat lijkt heel
politiek correct, maar als het over presentatoren
gaat, zijn dat wel mensen die ze persoonlijk kent.
Werkbesprekingen hou ik graag goed gescheiden.
Vaak weet ik al voor welk programma ze gevraagd
zal worden, en toch hou ik er mijn mond over.

‘Goh, dat had je me wel mogen vertellen’, zegt ze
dan. Natuurlijk ben ik trots op haar. Ik bewonder
haar vakmanschap, haar oprechte interesse en
betrokkenheid. Op dit moment zit Anita in de op-
names voor Liefde voor later, een programma waarin
vaders of moeders met een terminale ziekte worden
geportretteerd als herinnering voor hun kinderen.
Zodra ze hoort dat het slecht gaat met een vrouw

uit Groningen, belt ze op om te zeggen dat ze langs-
komt. ‘Komen jullie filmen?’ vraagt de vrouw. ‘Nee,
ik kom voor jou’, is Anita’s antwoord.

Of je de rest van je leven bij elkaar zult blijven weet
je nooit. Die gedachte houdt me niet eens bezig. Hoe
moeilijk het ook was voor twee gevoelsmensen, de
beslissing om niet voor een kind van ons samen te
kiezen hebben we heel rationeel gemaakt. Nog steeds
vragen we onszelf weleens af hoe hij of zij eruit had
gezien. We zullen het nooit weten. Dat vind ik heel
jammer, en tegelijkertijd ben ik blij dat we het niet
hebben gedaan. Mijn dochter en Anita’s twee kinde-
ren hebben nooit om deze situatie gevraagd. Voor
hen wilden we rust in de tent. Spijt dat ik mijn vorige
relatie heb beéindigd heb ik nooit gehad. Het schuld-
gevoel naar mijn dochter blijft. Ik heb me altijd gerea-
liseerd dat het voor kinderen een enorm ingrijpende
gebeurtenis is als je vader en moeder uit elkaar
gaan, en nu ze ouder is kan ze nog beter verwoorden
hoe ze het heeft ervaren. Als er iets gebeurt en ze






